
                        Wat leeft in oude stenen  

 

  



 

 

 

 

 

Kinderen zien vaak gezichten in de patronen van hun 

slaapkamergordijn, in de structuur van de douchetegels, in scheuren in 

een muur of in vetvlekken op een krant. Meestal gaat het over als ze 

ouder worden. Voor mij is het nooit gestopt. Vooral keien en stenen 

met ribbels en holtes spreken tot mijn verbeelding. Ik graaf ze uit, 

wurm ze los en neemt ze mee.  

Thuis breng ik de wezens die ik zag in de steen tevoorschijn en daar is 

maar heel weinig voor nodig want ze ZIJN er al. Wat stipjes oost-

indische inkt, wat heel dunne lijntjes, een klein beetje kleur. Geen 

tekening op een steen, maar liefdevol accentueren wat de steen zelf 

aangeeft.     

Ik ga zelden echt op zoek naar stenen, ze lijken mij te vinden en 

grijnzen naar me met stoppelneuzen, hangende oogleden of een mond 

met slechte tanden. Ik zie er helden, schurken, elfen, heksen en 

kobolden in, soms goedaardig, soms kwaadaardig en ik geef ze graag 

namen uit oude Engelse volksverhalen.   

Bekijk ze goed… maar pas op… wie er gevoelig voor is zal nooit 

meer zomaar over een grindpad lopen… en die steen waarover je bijna 

struikelde zou zomaar een heksensteen kunnen zijn!     
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Kijk, hierboven  zie je links de kei zoals ik ‘m vond en rechts nadat ik met een 

pennetje met Oost-Indische inkt de holtes voor de ogen, de neusgaten en het 

mondje heb geaccentueerd.  

In sommige stenen ‘wonen’ er wel drie of vier wezens. Dan is het moeilijk 

kiezen welke kant ik ‘wakker wil maken’.  Deze steen had ook meerdere 

inwoners, kijk maar. Zie je dat het dezelfde steen is als hierboven? Ik heb ‘m 

een kwartslag gedraaid, een foto 

genomen en die foto bewerkt. Ook die 

kop had ik ervan kunnen maken… 

Moeilijk kiezen hoor ….  

(Het is overigens ook heel leuk om op 

een foto van een kei te tekenen, 

probeer het maar eens.)  

 



 

Kleine gele grijnzer  

 

 

Drie wijze lieden van Warg.   



 

 

 

 

 

Twin Knockers.  Mijngeesten uit Cornwall, 

niet kwaadaardig zoals Kobolds, maar 

vriendelijk voor de tinmijnwerkers, want ze 

kloppen om aan te geven waar erts te vinden is.   

 

 



 

Old lady of the elder tree. Oude volksverhalen 

adviseren om (wanneer je per ongeluk een stuk 

vlierhout afhakt) haar een verontschuldiging aan te 

bieden.  

  

 



 

Ragh en Ruurd van de Xienixen  

 

 

Oud echtpaar met geldzorgen  

 



 

Isis 



 

 

Harlesteintje, een vriendelijke huiself die graag plaagt door dingen te verstoppen 

   

 

 

 

Old-man-

in-the-oak, leeft 

onder het 

wortelstelsel van       

oude eiken.   



 

Oberon, de elfenkoning, (faery king)   

 

 



 

Yarthkin, een kleine aardman. Ze hebben een 

aardkleur waardoor ze niet opvallen en van hun 

geschenken wordt gezegd dat ze de ontvanger 

ongelukkig maken.    

  



 
The Weeper, een naam voor de Highland Banshee, die men 

‘s nachts hoort jammeren voordat er grote rampen gebeuren.   

 

 

Tam-Lin  Achtervolgt 

meisjes in Carterhaugh 

Wood en eist hun 

maagdelijkheid.  

 



Ignis Fatuus “In oude stronken slaapt hij diep, maar waakt 

voor wie verloren liep.”   

 

 

Einsteintje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel van de namen die ik koos voor mijn stenen zijn afkomstig uit “A dictionary of 

fairies” van Katharine Briggs  (Penguin Books, 1977) 

 


